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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
G.T. Kooistra, *1908, †1975 
 
Gerrit Tsjerks Koaistra, onderwijzer en christelijk schrijver. Deze collectie 
bevat manuscripten uit de periode 1930-1973. 
 
De geschriften van G.T. Kooistra zijn in 1975 in het bezit gekomen van het 
Historisch Documentatiecentrum. Zij zijn alle in het Fries geschreven. 
Voor de duidelijkheid is naast de Friese titels een Nederlandse vertaling 
opgenomen – in de gevallen waar zulks nuttig leek. 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
1 Gedichten 1930-1969 
 
2 Inleidingen: 
 – Kristus en de rike jongfeint [Christus en de rijke jongeling  
 – De verkiezingen 
 – De wrald fan it boek [De wereld van het boek] 
 – Kind en getal 
 – Het Program van Beginselen 1934 
 – Over dr. Impeta 
 – Forhâlding NSB-Kristendom 
 – De oorlog van 1939 
 – Christelijk kleuteronderwijs 
 – Fryske Nasjionale Biweging 
 – It goed rjocht fan ‘e Fryske Nasjionale Biweging ]Het goed 

recht van de Friese Nationale Beweging] 
 – De school in Oude Bildtzijl 
 – Nationaal Besef! 
 – Eabele foar ‘e tillefoan [Eabele aan de telefoon] 
 – Gezag en Jeugd 
 – Hwerom NCLB-er [Waarom lid van de Ned. Chr. 

Landarbeiders Bond] 
 
3 De goede striid fan it leauwe [De goede strijd van het geloof], 

1946 
 
4 Preken, 1950-1951 
 
5 Ierde en Keninkryk, oer bûtentsjerklikheit [Aarde en Koninkrijk, 

over buitenkerkelijkheid], 1955 
 
6 Ferskes foar Jo [Versjes voor U] 
 De Freon [De Vriend] 
 It Liet fan it Lok [Het Lied van het Geluk] 
 
7 Offal en fal fan ‘e Griffermearde Tsjerken in Nederlân, 1969 
 
8 Taspraken: 
 – Wurd of Wittenskip 
 – Keninkryk of Ierde 
 
9 Om Kriisttyd hinne/Rondom Kerst, 1970 
 Sawn meditaesjes [Zeven meditaties] 
 



 4 

10 Ik wie hast in moardner [Ik was bijna een moordenaar geweest], 
1973 

 
11 Kristus oan ‘e mar [Kristus aan het meer van Kapernaüm], z.d. 
 
12 Fan Wurd en Tsjûgenis [Over het Woord en de Getuigenis], z.d. 
 
13 Boeken: 
 – It Geheim fan Tritswert 
 – De Beukers fan ‘e Pôlle, z.d. 
 


