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Inleiding

Over het archief

Het archief-Booy is begin 2003 naar het Historisch Documentatiecentrum
overgebracht. In het archief, dat rond de dertig verhuisdozen omvatte, zat
nauwelijks enige ordening. De stukken lagen verspreid over verschillende
kamers in het woonhuis. Het archief bevatte zeer veel gedrukte stukken, met
name betreffende de Europese jeugdbeweging. Deze stukken zijn verwijderd
en teruggebracht naar de er voor in aanmerking komende instanties. Op-
schoning heeft het aantal archiefmeters nog verder doen slinken. Stukken
betreffende het koningshuis zijn teruggezonden aan het Kabinet van de Ko-
ningin. Ook zijn stukken geretourneerd die behoorden tot het archief van
mevrouw S.E. Booy-baronesse Van Randwijck.

Over de persoon

Thijs Booy werd in 1923 geboren in Alphen aan den Rijn waar hij het gym-
nasium bezocht. Tijdens de bezettingsjaren raakte hij betrokken bij de ille-
galiteit. Zijn verzetsactiviteiten bleven niet zonder gevolg: Booy werd opge-
pakt en verdween in een Duitse cel.

Na de bevrijding ontpopte Booy zich als een geinspireerde voortrekker van
de Europese beweging. Van 1949 tot 1960 was hij voorzitter van de Neder-
landse Jongerenraad van de Europese beweging.

In de jaren vijftig manifesteerde Booy zich als ‘rebel’ in de gereformeerde
wereld. In het samen met mr. A. Bouman geschreven Gereformeerden
waarheen?, een poging tot ‘zelfonderzoek’, werd een uiterst kritische dia-
gnose van het gereformeerde geestelijk leven gesteld. “Wij opereren enorm
met abstracties’, aldus Booy en Bouman. ‘De intuitie heeft slechte papieren;
het medegevoel, de persoonlijke warmte is vaak een klein vuur’”.

In het verlengde hiervan lag Booy’s sympathie voor de oecumene. Die
sympathie werd niet weinig gevoed door zijn zijn functie van particulier
secretaris van prinses Wilhelmina, een functie die hij van 1952 tot het over-
lijden van de oud-koningin in 1962 zou bekleden. Ook de prinses was voor-
vechter van de oecumene. Dit kwam onder meer tot uiting in op het Loo
georganiseerde oecumenische conferenties waarin Booy participeerde.

In zijn hoedanigheid van particulier secretaris was Booy ook nauw betrok-
ken bij de publicatie van prinses Wilhelmina’s memoires Eenzaam maar niet
alleen (1957). In 1963, een jaar na haar dood, verscheen Het is stil op het
Loo waarin Booy herinneringen aan de voormalige koningin had op-
getekend.

Tot op hoge leeftijd bleef Booy over het koningshuis publiceren. Ook
wijdde hij er menige voordracht aan.

Thijs Booy overleed in 2003.

Peter Bak

* Zie HDC collectie nr 35 Gereformeerden waarheen? en Kerk en jeugd. Correspondentie
over deze en andere (gemeenschappelijke) uitgaven van Thijs Booy en A. Bouman (1951-
1953)



Overgedragen archiefstukken

In juli 2005 werden enkele stukken uit deze collectie overgedragen aan het
Koninklijk Huisarchief en werden enkele stukken uit het Koninklijk Huisar-
chief aan deze collectie toegevoegd.

Verwijderde inverntarisnummers:
196-208 Stukken betreffende prinses Wilhelmina’s memoires Eenzaam
maar niet alleen (1959)
13 omslagen
196-205 Manuscripten en typoscripten
206-208 Aantekeningen, documentatie en correcties

215-216 Stukken betreffende op Het Loo gehouden oecumenische confe-
renties 1953-1961
2 omslagen

De van het KH ontvangen stukken zijn achteraan deze plaatsingslijst opge-
nomen. De stukken zijn toegevoegd aan de laatste doos.
Juli 2005, J.F. Seijlhouwer

Nagekomen stukken
Drie dozen archieftsukken zijn, zonder nadere beschrijving aan de collectie
toegevoegd.

Nagekomen stukken 2010

In maart 2010 werden na het overlijden van Mw S.E. Booy, baronesse van
Randwijck op 19 oktober 2009, uit de inboedel vijf dozen met stukken be-
treffende Thijs Booy en haar zelf toegevoegd. Ook deze dozen zijn niet be-
schreven. Ze bevatten naast correspondentie met leden van de Koninklijke
familie, foto’s en enkele vertalingen van boeken van Thijs Booy. Twee grote
foto’s zijn vanwege het formaat toegevoegd aan collectie 193.

Afkomstig van de VU bibliotheek, Speciale Collecties

Twee briefjes, een ansichtkaart met de afbeelding van een jonge Juliana en
The Great Unknown by H.R.H. Princess Wilhelmina of the Netherlands, met
dankwoord van Wilhemina, door Thijs Booy aan de UB geschonken.

16 augustus 2010

Aanvulling 2011
In augustus 2011 werd een afgedwaalde doos met stukken betreffende zijn
werkzaamheden voor Uitgeverij en Boekhandel Ten Have toegevoegd.



Plaatsingslijst

Correspondentie

7-8

10-75

Op onderwerp geordende correspondentie
Brieven aan Maria Booy, 1940, 1943-1944
1 omslag

Brieven van Rita Bosman, 1949-1951
1 omslag

Ontvangen felicitaties bij verloving en huwelijk, 1953-1954
1 omslag

Ontvangen condoléances na het overlijden van prinses Wilhel-
mina, 1962-1963
1 omslag

Afschriften van brieven aan ‘Kuno’ [van Dijk], 1971, 1973-
1975
1 omslag

Afschriften van brieven aan ‘Harm’ [Booy], 1973-1974
1 omslag

Ontvangen condoléances na het overlijden van L.H.C. baron
van Randwijck, 1981
2 omslagen

Ontvangen condoléances na het overlijden van A.H. barones
van Randwijck-Wackwitz, 1988
1 omslag

Op jaar geordende correspondentie
Correspondentie, op jaar geordend, 1935-1999.
Nb. de jaren 1936-1939, 1997 ontbreken.

66 omslagen

10 1935 42-43 1970
11 1940 44-45 1971
12 1941 46 1972
13 1942 47 1973
14 1943 48-49 1974
15 1944 50 1975
16 1945 51 1976
17 1946 52 1977



18 1947 53 1978
19 1948 54 1979
20 1949 55 1980
21 1950 56 1981
22 1951 57 1982
23 1952 58 1983
24 1953 59 1984
25 1954 60 1985
26 1955 61 1986
27 1956 62 1987
28 1957 63 1988
29 1958 64 1989
30 1959 65 1990
31 1960 66 1991
32 1961 67 1992
33 1962 68 1993
34 1963 69 1994
35 1964 70 1995
36 1965 71 1996
37 1966 72 1998
38 1967 73 1999
39-40 1968 74-75 zonder datum
41 1969

Particulier
76 ‘Reisbeschrijving van de zomervacantie 1935’
1 deel

77 ‘Dagboek van Thijs Booy, zoon van Cornelius Johannes Booy
en Johanna Cornelia Schelhaas’ 1938-1941
1 deel

‘Journaal’ (Dagboekaantekeningen)
78-79 1941-1942, 1944-1947
1 omslag en 1 band

80 1948-1949
1 omslag
81 1950-1951
1 omslag
82 1952-1954
1 omslag
83 1956-1957, 1959
1 omslag
84 27 juli 1980 t/m 3 juni 1982

1 doos



85

86

87

88

89

90

91

92

93-96

97-99

100-126

18 juni 1982 t/m 22 sept 1984
1 doos

29 sept 1984 t/m 31 okt 1989
1 doos

2 dec 1989 t/m 1 aug 1997
1 doos

‘Klanken die ik opving in mijn leven’

(Citaten en aantekeningen uit boeken, kranten e.d.)
1946-1947

1 doos

1974-1975, 1979-1985, 1992
1 doos

‘(Lectuur)Notities’
1947, 1948, 1973, 1978, 1983, 1984, 1986-1989 en z.d.
1 doos

1990-1996, z.d
1 doos

‘Kroniek der Legatuur’
(Dagboekaantekeningen uit de bezettingsjaren)
1942-1943

1 doos

Overige aantekeningen
Citaten 1967-197
14 delen

Schriften met aantekeningen betreffende ‘Het Leven’, ‘Moder-
ne Tijd’, *Jeugd’, “‘Cultuur’, ‘Literatuur’, ‘Politiek’, ‘Geschie-
denis’, ‘Religie’ en Zonder titel

14 delen

Memoires (Manuscipten)

Memoires, z.d.

Elk nummer is een omslag, tenzij anders aangegeven.

26 omslagen en 1 doos

100 Inleiding

101 Hoofdstuk 1 — Het dorp van mijn jeugd

102 Hoofdstuk 2 — Knaap en jongeling in de ge-
reformeerde veste

103 Hoofdstuk 3 — Ballade van de oude tijd

104 Hoofdstuk 4 — Epiloog

105 Hoofdstuk 5 — Wissels



127-129

130

131

132

133-136

137-141

142

143

106 Hoofdstuk 6 — De vulkanische jaren

107 Hoofdstuk 7 — Signalement van het verzet

108 Hoofdstuk 8 — Toen de zon uit was

109 Hoofdstuk 9 — Cel 573

110 Hoofdstuk [10 — Oorlog en illegaliteit]

111 Hoofdstuk 11 — Ontmoetingen in bezet Nederland (1)

112 Hoofdstuk 11 — Ontmoetingen in bezet Nederland (2)

113 Hoofdstuk [12] — Het jaar van de bevrijding

114-116 Hoofdstuk 13 — Zwerftocht door het naoorlogse Euro-
pa

117-118 Hoofdstuk 14 — Een boordevol bestaan in bevrijd Ne-
derland (1) 2 omslagen

119 Hoofdstuk 15 — De weg naar het Loo

120 Hoofdstuk 16 — Een met glans omlopen tijd

121 Hoofdstuk 17 — 1954

122 Hoofdstuk 18 — Nadat het anker gevallen was

123 Hoofdstuk 19 — Tellers onder de noemer van het Loo
124 Hoofdstuk 20 — Eenzaam maar niet alleen

125 Hoofdstuk [21] — De beste jaren van ons leven?

126 “Voor memoires’ (aantekeningen en voorwerk) 1 doos

Overige particuliere stukken
Agenda’s
3 omslagen

Adressenlijsten en -kaarten
1 omslag

Collegedictaten
1 omslag

Paspoorten
1 omslag

Openbaar

Stukken betreffende publicaties in oorlogs- en bevrijdingstijd
(1942-1945)

4 omslagen

Stukken betreffende het Nederlands Jeugdreveil [1942-1944]
5 omslagen

Manuscripten en typoscripten van artikelen en toespraken
‘Laat ons niet verloren gaan’ z.d.
1 omslag

‘Brief uit Jeruzalem’, z.d.
1 omslag



144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

‘Nu u op kamers gaat. Gesprek in de deur van het ouderlijk
huis’ z.d.
1 omslag

“Toen ik in de dertiger jaren ter Gereformeerde catechisatie
ging’. z.d.
1 omslag

‘Een jeugd zoekt haar weg’ z.d.
1 omslag

‘Er moet een grote zomer komen met een grote oogst’ z.d.
1 omslag

‘Mensen die Oranje heetten’ z.d.
1 omslag

‘Kerstkind in Nederland. Droom in den heiligen nacht’ z.d.
1 omslag

“Vertrouwelijke notities’ [over koningin/prinses Wilhelmina]
z.d.
1 omslag

‘Kerstgroet uit Bethlehem’ z.d.
1 omslag

‘Een Paleis vertelt ...” z.d.
1 omslag

‘Rond het Loo’ z.d.
1 omslag

‘De toekomst van het Loo’ z.d.
1 omslag

‘Inspraak’ z.d.
1 omslag

‘Koningin Wilhelmina en Apeldoorn’ z.d.
1 omslag

‘Koningin Wilhelmina en de oorlog’ z.d.
1 omslag

*Schiermonnikoog’ z.d.
1 omslag

‘Prinses Beatrix. Het verhaal achter de glimlach’ z.d.
1 omslag

‘Overpeinzingen in de Grote Kerk’ z.d.
1 omslag



161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

‘Een congres dat een kerkdienst werd’ z.d.
1 omslag

Reisbrieven, uit Gran Canaria, Carthago, Marrakesj, Algiers,
Lissabon z.d.
1 omslag

‘Een leek over de preek’ z.d.
1 omslag

‘Roof op huize Doorn’ z.d.
1 omslag

‘Juliana, koningin onder de mensen’ z.d.
1 omslag

‘Marianne’ z.d.
1 omslag

‘Prins Hendrik’ z.d.
1 omslag

‘Avondgesprekken met koningin Wilhelmina over Hitler’ z.d.
1 omslag

“‘Woorden’ z.d.
1 omslag

‘Generaties’ z.d.
1 omslag

‘Koningin Wilhelmina’ z.d.
1 omslag

‘Koningin Sophie’ z.d.
1 omslag

‘Aantekeningen over koningin Sophie tijdens haar levensavond
gemaakt’
1 omslag

‘Brief uit Bethlehem’ z.d.
1 omslag

‘Bandoeng’ z.d.
1 omslag

‘Al in het grijs verleden’ z.d.
1 omslag

‘Silhouet van een generatie’ z.d.
1 omslag



178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189-193

194-195

‘Gesprek in de Kerstnacht’ z.d.
1 omslag

‘Het Loo in de loop der eeuwen’
1 omslag

‘Tien jaar geleden stierf koningin Wilhelmina’
1 omslag

‘Preek van mij Grote Kerk Apeldoorn 1956’
1 omslag

‘Wat steekt er achter de revoltes der studenten?’, speech Rotary,
zomer 1968
1 omslag

‘De toekomst van de kerk. Lezing voor Doopsgezindse gemeen-
te Apeldoorn, herfst 1968’
1 omslag

‘Waakzaamheid’ z.d.
1 omslag

‘Stellingen ter discussie met betrekking tot een teach-in over de
toekomst van Apeldoorn’
1 omslag

‘Het Loo in de loop der eeuw. Rede voor het personeel in de
Schouwburgzaal, ca 1960’
1 omslag

‘Optreden voor AVRO in het programma “Muzikaal onthaal”
zomer 1967’
1 omslag

‘Naast de troon. Echtgenoten van Nederlandse soevereinen’ z.d.
1 omslag

Zonder titel
5 omslagen

Manuscripten betreffende Een stille omwenteling (1956)
2 omslagen

10



209-213

214

Stukken betreffende Het is stil op het Loo (1963)
5 omslagen
209-211 Aantekeningen en manuscripten
212-213 Typoscripten

Typoscript En dan zijn er nog de generaties (1980)
1 omslag

217-224

225

226-228

229

Financiéle stukken, 1949-1968 en z.d.
1 pak
Kasbhoeken 1949-1954
Crediteuren z.d.

Balanscahiers 1961-1962, 1968
Giro z.d.

Declaraties 1951

Debiteuren

Diversen

Familiestukken
1 doos

Losse stukken
3 dozen

Foto’s

11



Uit de collectie van het KHA

26 Stukken betreffende de verschijning van een gram-
mofoonplaat van de begrafenisdienst van prinses
Wilhelmina, alsmede een door Thijs Booy gehouden
radiotoespraak, 10 jaar na het overlijden van prinses
Wilhelmina, 1972 en z,j."

2 stukken

32 Stenogram en typoscript van “‘Vertrouwelijke noti-
ties’ door Thijs Booy, vermoedelijk gebruikt ten be-
hoeve van zijn publicatie ‘De levensavond van ko-
ningin Wilhelmina’, zj.

1 omslag

" Deze LP, A Toi la Gloire, (geschenk G. Puchinger) is opgeborgen in KE-60.

12
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